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Naar aanleiding van  

 

Ik schrijf dus ik denk, schiet me zomaar te binnen en 
daarom wil ik dat met jullie delen, omdat ik altijd alles al 
met iedereen gedeeld heb, ik heb er zelfs mijn beroep van 
gemaakt en daarvan hebben velen geprofiteerd en doen 
dat nog steeds naar ik vermag te hopen dan wel zeker 
denk te weten. Ik sta erom bekend, als wereldverbeteraar, 
mijn ongebreidelde kennis en kunde met ieder, incluis de 
groten der aarde, niet alleen zijnde de groten van lijf (4 
letters) maar ook van geest, te delen. Moet natuurlijk zijn 
inclusief. Daar ik denk en dus schrijf kom ik dicht bij René Descartes, met wie ik van zeer nabij 
heb kennis gemaakt aan de hand van de door mij verworven bibliotheek. Die was voorheen 
ondergebracht in het knopenpaleis, maar daar wil ik nu niet over uitweiden omdat ik niet zo 
vaak aan moeder denk en zeker niet aan de mannen – niet zijnde mijn vader – die met haar 
vertoefden en met welke zij ging samenwonen, daarover nu genoeg gezegd. Of beter  
geschreven want zeggen duidt op auditieviteit  terwijl dit toch duidelijk een pennenvrucht is. 
Ook dat is niet helemaal waar aangezien de pen vervangen is door een clavier de touches en ja, 
ik spreek en schrijf mijn talen zowel de levende als de als dood aangeduide terwijl ze toch nog 
gebruikt worden en daarmee naar mijn inzicht levend zijn. Of ik ze echt spreek is natuurlijk de 
vraag maar aangetoond is dat ik ze kan schrijven. Als ik met de pen schrijf, vloeit de inkt als 
mijn bloed op het papier. De inkt is mijn hartslag, hij drukt mijn gemoed uit op het blad: je 
ziet de vlekken, de doorhalingen, de krullen die verbanden aanduiden,… Een computer werkt, 
wereldwijd, met standaardlettertypes (te veel letters) die op het scherm, verticaal, aan je 
verschijnen, of door machines geprint worden. Of is het horizontaal, ik hussel ondanks mijn 
grote kennis van deze materie deze termen wel eens door elkaar net zoals links wel een rechts 
blijkt te zijn en dito omgekeerd. Er zit geen karakter in dat resultaat op een beeldscherm. Wat 
je schrijft ziet er, door die steriele weergave, ook al van meet af aan als een boek uit, puur 
bedrog. Deze woorden van pen en machine zijn niet aan mijn warrige gedachten ontsproten 
doch een citaat zoals ik mij herinner uit een interview met een schrijver en wel degene waar ik 
aanstonds nog meer van zal onthullen. Descartes dus, hij dacht waaruit hij concludeerde dat 
hij bestond maar dat heeft hij ook opgeschreven, dus eigenlijk is mijn gedachte nog dichter aan 
de waarheid dan die van hem. Moet natuurlijk bij zijn, maar dat mag de pret niet drukken of 
deren. Ik twijfel hieraan zoals ik zelden aan iets getwijfeld heb. Twijfelen zit niet in mijn aard 
(4 letters) omdat ik altijd heel zeker van mezelf geweest ben, dat moest ook wel omdat ik vaak 
verkeerde met slimmerikken en intellectuelen zoals jullie zelf (4 letters) en dan mijn mannetje 
moest staan omdat ik werd gezien als één van de meest vooraanstaande leraren en wijsgeren. 
Zou je ook vrouwtje kunnen staan of is dat gendergewijze niet toegestaan en moet wellicht 
gekozen worden voor het gendernieke mensje. Klikt vreemd mensje staan en waarom moet dat 
met een verkleinwoordje, is mens staan niet veel logischer. Bovendien is mens 4 letters en dus 
alleen daarom al veel beter. Ja, zo denk ik wat af, hoewel het in mijn brein niet altijd meer even 
helder is, het lijkt er soms op een landschap van Jeroen Bosch, waar  gedachten zich 
vermengen, gelijk dat ook met kleuren kan geschieden. Bij onderhavig en aan dit onderzoek 
onderworpen beschreven persoon leidt die vermeningeling tot de kleur blauw. Niet gewoon 
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blauw maar divers blauw, vaak afhankelijk, maar niet altijd zoals vaak ook al aangeeft, 
vermenging is jet huiste woord, van de onderliggende originele kleur die door subject niet 
meer wordt waargenomen in de oorspronkelijk tint. Het juiste hadden jullie natuurlijk al 
gelezen, fijn, want soms wil de hand niet meer wat de geest heeft bedacht en bedongen. Fareed 
Zakaria, een Amerikaanse filosoof met wie ik zeker veel contact zou hebben gehad als hij in 
dezelfde gremiums had mogen verkeren, of gremias, gremia, als ik, heeft de intentie een boek 
te schrijven waaraan ik de titel mag meegeven. Dat wordt dan zeker: “Ik schrijf dus ik denk”. 
De Uil van Minerva, het tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur van onze 
zuiderburen, zal daarover ook publiceren, zeker omdat ik als publicist waar de 
hoofdredacteuren voor in de rij stonden en smeekten om bijdragen, waarvoor ik dan vorstelijk 
werd beloond, waar ik niets meer aan heb omdat ik naar men mij hier zegt, onder bewind 
geplaatst ben sinds ik in mijn cel woon, met mijn naam op de deur, daaraan met regelmaat een 
bijdrage leverde. Hoewel ik misschien hier toch maar van moet afzien, want Zakaria is immers 
slechts een eenvoudige journalist die niet zoals ik in mijn journalistieke bestaan schrijft voor 
belangrijke bladen en periodieken zoals De Mierlose Krant, de Myerlese Koerier en 
Middenstandsbelangen en kan ik het boek beter zelf schrijven, zoals ik vele publicaties op mijn 
naam heb staan. Wetenschappelijk maar ook populair, maar natuurlijk geen fictie, want dat is 
niet waar (4 letters) en dus niet waardig en daarmee minderwaardig. Ja, dit bedenk ik zomaar 
en dit komt allemaal omdat ik kennis heb genomen van een prachtig geschreven boek, van de 
zeer bekende en gewaardeerde Jeroen Brouwers, een auteur die we allen kennen of horen te en 
horen te waarderen, inclusief Bea (ik mag haar zo noemen) die hem ook graag leest naar ik 
verneem of vernam. Daarover valt te discussiëren. Genoemde Jeroen, met wie ik vaak aan een 
banket heb mogen zitten of aanliggen zover het de Romeinse voorzaten onzer betreft, en 
waarbij hij samen met Toon om de appelmoes vroeg en ze met elkaar steggelden of je mocht 
vragen om die door te geven, maar dat allemaal terzijde, heeft veel werken geschreven of doen 
schrijven, het overzicht daarvan beslaat 5 pagina’s uit het boek dat wij vanuit onze 
mannenleesclub Maas (4 letters) hebben mogen of moeten lezen, dit afhankelijk van de 
windset van de betreffende lezer onder de onzen, mindset! Hij is schrijver met een leeftijd die 
die van de sterken benadert, geboren op 30 april 1940 te Batavia en dus de tachtig gepasseerd 
waardoor zijn laatste boek mogelijk ook zijn laatste zal zijn, maar wie zal dat durven te 
beweren nu hij nog zo kwiek oogt. Edoch aan het werk waar dit geschrift aan refereert heeft hij 
4 volle jaren gewerkt, zijn manuscript herschrijft hij soms wel tot vijf keer aan toe, een 
contemplatieve bezigheid. Schrijven doet hij met inkt (4 letters). Overschrijven met potlood. 
Hij schrijft op grote vellen waardoor het boek in zijn schepping minder omvangrijk lijkt dan na 
de druk. Hij kan ook uren– en dagenlang naar dat ene juiste woord zoeken. Hij zoekt 
natuurlijk geen synoniemen. Hij zoekt dat ene juiste woord dat hij, als hij het heeft gevonden, 
in de desbetreffende zin, alinea, context giet. Soms blijkt dat woord, of die beschrijving, dan 
toch onbruikbaar. Dan begin hij opnieuw. Die traagheid is essentieel, hij schrijft daarom op 
een dag maar 10 tot 15 regels en is dan moe en klaar met die dag. Dit alles vertelde hij mij in 
een interview dat ik namens een gezaghebbende krant – maar het kan ook een literare rubriek 
van een gesoigneerd tv programma zijn geweest, volgens mij moet daar een i bij, waar ik als 
sterreporter de groten uit de literatuur mocht spreken, met hem mocht hebben. Hij voegde mij 
daarbij nog toe: Gij moet goed oefenen mijn vriend, en nooit, nooit snel tevreden zijn. 
Cliënt E. Busken is het poëzie getiteld  en het beslaat slechts een zeer kort moment, nog geen 
dag, uit het leven van betreffende cliënt. Moet proza zijn. E. praat niet, hoort niet, zo heeft hij 
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beslist, maar neemt vooral waar en bedenkt, becommentarieert, moppert, duidt, beschouwt, 
adstrueert, belicht, en legt vooral uit wat er met hem en in zijn omgeving gebeurt. Waarbij hij 
steevast onderhanden wordt genomen door zorgfiguren in genderneutrale kleding gestoken, 
wit, maar niet hetzelfde wit als het wit van de afleggers der lijken in de kelder en door Mieneke 
Kalckbrander. Door die aankleding van het zorgpersoneel weet je niet meer of je te maken 
hebt met Moniek met een fier opgericht geslacht, zoals in de goede tijden van Busken zijn 
geslacht prompt stond of met Nick met ontluikende borstjes. Of zijn het genderpersonen in de 
fase van ombouw, dus feitelijk van beider kunne of misschien van geen van beider, wie zal het 
zeggen. Om confuus van te worden, dit alles genoemd naar de beroemde Chinese wijsgeer 
waarvan ik in mijn dissertatie zo uitgebreid heb gesproken dat de wereld er kennis van heeft 
genomen en mij heeft erkend als kenner der leer van Confusius, aldus zou Busken gedacht 
kunnen hebben.  Een heerlijk boek om te lezen zoals ik dat van vele boeken mijner schrijvende 
vrienden en collega wetenschappers vind zo zij mijn geschriften in gelijke mate weten te 
waarderingen, moet zijn waarderen. Soms willen woorden op de leptop niet komen zoals ik ze 
heb bedoeld of bedacht, maar dat zij vergeven. Het virtuoze – in één keer goed – taalgebruik 
van Brouwers, de vele nieuwe woorden en vervoegingen, de sprongen in tijd en taal, het is een 
wonderlijke compositie. Als ik me een opmerking mag veroorloven, mijn beste Busken, goede 
vriend, in alle bescheidenheid, ik ken mijn plaats en met de beste bedoelingen, hou me ten 
goede en neem me niet kwalijk, maar als je je volzinnen nu eens minder vol maakte, korter, 
niet zo van hier naar daar en gindse verte en dan dit nog en dat nog en te overvloede zus en zo 
ook nog erbovenop. Ik bevind me in goed gezelschap met deze volzin, die ook door de 
schrijver dezes is gebezigd, moge dezes verwijzen naar pagina 241. Brouwers edoch pareert, het 
lijkt waarlijk een schaakmatch die me doet denken aan mijn partijen tegen schakers van 
formaat waarbij zowel Euwe als Donner en Beth Harmon mogen verbleken en die ik met enige 
regelmaat vermocht te winnen waarbij euforie, lauweringen en daverend applaus mij ten deel 
vielen, en zegt een omgeslagen pagina er vandaan: Niets tegen volzinnen als onvermoeibare 
langeafstandslopers. En zo zij het, beste vrinden, hetgeen hij in zijn boekwerk bewijst. Busken 
vertoeft in Madeleines hof, een interneringsinstituut voor altheimers, dementsen, 
wegkwijtzijners, zwakken van oude geest en meer van dat volk (4 letters) dat ze niet meer 
allemaal op een rijtje heeft. Mag men dat zo nog zeggen hedentendage volk of moet daar een 
ander woord gebezigd worden. Edoch schiet mij daar in mijn enigszins verduisterde en 
daarmee niet meer zo heldere geest geen synoniem (weer meteen goed) te binnen, daarnaast 
houd ik niet van synoniemen. Hij, daarmee op Busken duidende, daarentegen is er geheel en al 
tegen zijn zin en in strijd met de goede zeden en buiten een getrouwe waarheidsvinding 
opgenomen, aangezien hem niets mankeert. Ja, hij is doof en stom zover zijn ogen en euten 
hebben kunnen vaststellen, maar hij ervaart dat ze je hier net zo lang afkikkeren tot je de staat 
van mafheid hebt bereikt, dingen gaat zien die er niet zijn, of wel aanwezige dingen ziet 
vertekend door scheelte die opeens binnenin voorlangs je ogen schuift, en dat je geluiden 
hoort die anderen niet horen, gepiep en gebonk met kleuren en vormen, en stemmen, dikwijls 
van doden, ook van doden die ik niet heb gekend, van eeuwen geleden en daar nog voor, 
kermend in nooit tevoren door mij vernomen talen en dialecten, dat is allemaal hier begonnen, 
zo doet Brouwers ons geloven wanneer ik hem hier moge citeren. Cliënt E. Busken is niet 
alleen prachtig geschreven, waarbij het verhaal ondergeschikt is gemaakt aan taal en vorm, 
maar het is ook confronterend op momenten. Ondanks het feit (4 letters) dat onomstotelijk 
door wetenschappers van zeer hoog niveau is vastgesteld dat mijn brein en geheugen 
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onberispelijk zijn drong mij toch het gevoel op dat er enige mist gelijk rook is ontstaan. Als 
Busken zich een naam niet meer herinnert valt me op dat ik, ondanks mijn goede bedoelingen 
die zeker niet ter discussie staan of gesteld zullen worden, ook niet direct meer wist hoe die 
naam luidde hoewel ik die toch al meerdere keren gelezen had. De psyche met kenbare forse 
vrouwelijke gender elementen en een bril met een krasje, wiens naam eindigt op a, zoals dat 
met vele vrouwennamen het geval is zoals Maria, Antonia, Eva, Genoveva, Chia, Fenna, Mia, 
Sara, Sophia, Hanna of Agelica heet Carola hetgeen ik me direct herinnerde toen die werd 
genoemd. Vergeetachtigheid is ons voorland houdt Brouwers ons voor, maar het hoeft 
natuurlijk nog niet zo te zijn dat ons allen dat in gelijke mate treft en dat we daartoe moeten 
worden ondergebracht in de inrichting die doet voelen als een gesticht met geschiften of mag 
men dat zo niet meer zeggen in deze moderne tijd. Ik hoop dat jullie met evenveel plezier 
uurtjes in dit boek hebben doorgebracht en de weg niet zijn kwijtgeraakt, zoals minderen van 
geest en intellect zeker zou kunnen overkomen als zij tenminste dit boek al ter hand zouden 
nemen, want zoals ik met Bea en haar zoon en – naar allerlei normen objectief vastgestelde – 
prachtige in gender kenmerken geschetst tenminste, schoondochter, heb besproken; er wordt 
te weinig gelezen in dit landje, deze speldenknop op de wereldkaart waar het ondanks alle 
miniseries goed toeven is. Misère is natuurlijk wat ik bedoel, hoewel de andere term ook niet 
misstaat in deze tijd waarin de inname via beeldscherm en streamingsdienst tot hogere cultuur 
lijkt te zijn verworden. Het zijn barre tijden maar hoop (4 letters) zegeviert en die hoop zegt 
dat we volgende keer het boek wellicht weer kunnen bespreken in een gezellig en gezamenlijk 
overleg bij een onzer zijn domicilie - genderneutraliteit is in onze club niet vereist -  waarbij 
wijn mag vloeien, woorden mogen klinken en een luide lach dan wel een glim daarvan het 
gelaat moge sieren. Ik vind Brouwers een bijzonder knap auteur dat hij 260 pagina’s zo met 
taal kan componeren terwijl ik op deze krap vier (4 letters) pagina’s al door mijn 
mogelijkheden heen lijk te zijn, waarbij ik dan ook nog met enige regelmaat geput heb uit 
teksten die hij me heeft aangereikt. Chapeau dus en op naar ons volgende literaire werk 
waarvan de titel 4 letters is wat mij bijzonder verheugd en er naar doet uitzien, een boek wat 
gaat over vriendschap, over reizen, over zelfinzicht, over vergankelijkheid en over de moeilijke 
en soms pijnlijke vraag of je het leven leidt dat je had willen leiden. Of de keuzes die je maakte 
wel jouw keuzes waren. Hoe het beeld dat je hebt van de ander zich tot die ander verhoudt. 
Voorwaar wederom een boek met een uitdaging. 

Mocht je interesse hebben in een interview met Jeroen Brouwers naar aanleiding van Cliënt E. 
Busken, ga er dan eens rustig voor zitten en kijk op www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/11/jeroen-
brouwers-schrijft-zijn-laatste-roman-client-e-busken/ 
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